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ander. Na mijn verjaardag logeerde Darya bij 
mij, omdat we samen in Holiday on ice 
schaatsten. Dat was makkelijk zo. Ze is nooit 
meer weggegaan.’

Nieuwe baby
‘Darya was de eerste vrouw na mijn huwelijk 
voor wie ik wilde gaan. Voor wie ik wilde 
zorgen. Darya is zachtaardig, supermooi, 
sexy en stijlvol. Dat trok me aan. Soms ziet ze 
eruit als een vamp, maar een uitbundig leven 
leidt ze niet. Darya kent mijn leven. Zij leefde 
net zo: veel van huis, slapen in hotels. Alles 
werd voor haar gedaan. Diep in de nacht ging 
ze na een show slapen en ’s middags stond ze 
op. Dat ritme hield ze eerst aan. Ook als ze 
niet werkte. Om middernacht pannenkoeken 
bakken, een filmpje kijken en rond half drie 
naar bed, was geen uitzondering. Ik moest 
er wel om kwart over zeven uit voor Mikai. 
‘Dit is niet het leven dat hier wordt geleid!’ 
riep ik dan geïrriteerd.Zorgzaamheid heb-
ben we allebei moeten leren. Op haar 21e 
stond Darya al in grote shows. Ze is opge-
groeid met het communisme. Elke dag in 
Europa is voor haar een feestje. Ze geniet, 
wil alles zien en meemaken. 
Een half jaar nadat we officieel samen waren, 
raakte Darya zwanger. Niet helemaal onge-
pland, maar het was wel snel raak. Blijft het 

goed gaan tussen ons, die vraag spookte door 
mijn hoofd. De zwangerschap was confronte-
rend, maar bond ons ook. ‘We gaan ervoor!’ 
riep ik al voordat ik de zwangerschapstest 
positief zag kleuren. Ik zou ook geen oude 
papa willen worden. Ik voel nu al dat ik 41 
ben.’ Lachend: ‘Serieus. Ik ben sneller moe.’

Nieuw gezin
‘Over rommel maak ik me sneller druk. 
Darya ruimt op als ze zin en tijd heeft. Plezier 
gaat voor. Ik sta op en wil eerst al die zooi 
weggewerkt hebben voordat we op pad gaan. 
Thuiskomen in een rommelig huis vind ik 
vreselijk. Dat zorgt weleens voor ruzie. Op 
zo’n moment is de taalbarrière lastig. Vorig 

jaar heb ik haar op cursus naar de nonnen 
gestuurd.’ Lachend: ‘Veel heeft het niet 
geholpen. Ligt ook aan mij: uit gemakzucht 
schakel ik snel over op Engels. Hoe dat later 
op school met Anaïs moet, weet ik niet. Ze 
hoort nu Engels, Nederlands en Russisch. 
Wat ik jammer vind, is dat ik Darya’s vader 

nooit heb ontmoet. Hij heeft Anaïs nog niet 
eens gezien. Daar begrijp ik niets van. Ik heb 
al eens een visum aangevraagd. Hij vindt het 
moeilijk om uit Oekraïne weg te gaan. Dat 
het goed gaat met zijn kleinkind, is voor hem 
genoeg. Haar moeder komt net als mijn ou-
ders geregeld langs. Mijn ouders passen vaak 
op als Darya schaatsles geeft en ik echt de 
deur uit moet. Allebei zijn ze ernstig ziek 
geweest. Mijn vader is herstellende van 
prostaatkanker en tien jaar geleden kreeg 
mijn moeder borstkanker. ‘Kun je na de uit-
zending van Linda de Mol - waar ik op dat 
moment te gast was - even langskomen?’ 
vroeg ze. Ik voelde dat er iets ernstigs aan de 
hand was. ‘Ik heb kanker.’ Bij die woorden 
sloeg de wereld onder mijn voeten vandaan. 
Ze gaat dood, dacht ik. Ik wilde alleen zijn om 
het te verwerken. Al die lange fietstochten 
hielpen daarbij. Tijdens de eerste wedstrijden 
van het seizoen was ze er gelukkig weer bij. 
Met mijn vader ben ik vaker mee geweest 
naar het ziekenhuis. Ik had meer tijd. Als een 
heel zware periode heb ik hun ziek zijn nooit 
ervaren. Dat komt omdat ze er zelf zo sterk 
mee omgaan. Dat alles tegelijk kwam: mijn 
vader ernstig ziek, het schandaal rond het 
dopinggebruik, Darya die op punt van 
bevallen stond, vond ik wél zwaar.
Ik ben trots op Darya, want met mij kreeg ze 
er een kind en zorg bij: Mikai. Uit liefde zou 
ik met haar willen trouwen; ik hou veel van 
haar. Maar ik ben bang dat het weer verkeerd 
gaat. Mijn eerste huwelijk heeft me financieel 
veel gekost. Zo’n klap kan ik niet nog een keer 
opvangen. Klinkt dat lullig? Dat heeft niets 

met wantrouwen te maken. In een scheiding 
heb je als man niet veel in te brengen.
Eigenlijk is het stom om erover te praten als 
het zo goed gaat. Ach, wie weet trouw ik toch. 
Ik zou het wel stoer vinden als Darya mijn 
naam draagt. Ik wil de rest van mijn leven 
met haar slijten.’ 

Michaels favorieten
Restaurant: ‘Heide Statie in 

Kalmthout; mijn tweede keuken 

toen ik alleen was.’

Vakantie: ‘Dit jaar gaan we naar 

Spanje en Ibiza.’

Ontspanmoment: ‘Na het eten 

met mijn hond Daisy wandelen.’

Wielerwedstrijd: ‘Amstel Gold, 

Ronde van Lombardije en het 

wereldkampioenschap.’

Beste commentator: ‘José de 

Cauwer.’

Uitje met Mikai: ‘Fietsen en dan 

een koude Westmalle voor mij en de 

beste tosti ter wereld voor Mikai.’

Kledingzaak: ‘JF Mode in Putten.’

 ‘Ik zou het wel stoer vinden 
als Darya mijn naam draagt’
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