
HET MOMENT VAN...

OVER RICK
Rick Nieman (1965, Amsterdam) presenteert ‘WNL Op Zondag’. 
Hij studeerde journalistiek en internationale betrekkingen in 
de Verenigde Staten. Nieman werkte als verslaggever bij ‘RTL 
Nieuws’ en was presentator van ‘Veronica’s Nieuwslijn’ en  
‘2 Vandaag’. Hierna werd hij één van de gezichten van het  
‘RTL Nieuws’. Hij schreef een aantal boeken.

Welk moment veranderde het leven van presentator en journalist 
Rick Nieman? Op zijn 17de ging hij studeren in Amerika.

Rick NiemanRick Nieman

zeven zondagavond, vlak voor 
‘Studio Sport’. En ik stuurde 

brieven en cassettebandjes 
met mijn avonturen. Mijn 
ouders en vrienden 
stuurden hun verhalen 
weer terug. Ik heb een 
geweldige tijd gehad 
en tóch ben ik na mijn 
studie vrij impulsief naar 

Nederland teruggekomen. 
Een goede verklaring heb 

ik eigenlijk niet; misschien 
uit een soort weemoed. Het 

wonen in Amerika heeft van 
mij een ander mens gemaakt. 
Ik geloof in kansen pakken, je 
best doen en dingen aangaan 
die op je pad komen. Ik heb 

een aversie tegen slachtofferschap: je hebt ook een 
eigen verantwoordelijkheid. En zó slecht hebben 
we het allemaal niet. We zijn gezonder, worden 
ouder, het opleidingsniveau is gestegen en er is 
geen dreiging van een kernoorlog. Natuurlijk is er 
een klimaatprobleem, maar ik mis de oplossingen 
zoals we dat vroeger deden met bijvoorbeeld de 
zure regen en het ozongat. We doen té veel aan 
doemdenken. Ondanks alle negatieve verhalen in 
de media over het huidige Amerika ervaar ik nog 
steeds de positiviteit van dat land. Als ik nu jong 
was, zou ik er weer heen gaan.

N a de middelbare school 
wilde ik een jaartje 
naar Chicago, 

maar het werden er vijf. 
Ik was een ambitieuze, 
optimistische puber en 
was de zesjescultuur 
in Nederland zat. Een 
vriend, die deze stap 
eerder had genomen, 
inspireerde mij met zijn 
verhalen. Amerika zou 
een vrolijk en optimistisch 
land zijn waar alles kon als 
je hard studeerde en veel 
ondernam. In die tijd heerste er 
ook een donkere sfeer in ons 
land. We hadden net de grote 
antikernwapendemonstratie 
gehad - uit nieuwsgierigheid was ik één van 
die half miljoen demonstranten - en er was een 
oprechte dreiging van een kernoorlog plus een 
hoge jeugdwerkloosheid. Héél depressief allemaal. 
Al snel voelde ik me thuis in Amerika. Ik woonde 
midden in de stad in een studentenhuis en mengde 
me in het sociale leven. Mijn ouders vonden mijn 
keuze prima. Mijn vader liet alleen wél weten 
dat hij een jaar kon meebetalen, maar het geld 
daarna op was. Na dat jaar kreeg ik een beurs 
en had ik baantjes naast mijn studie. Mijn ouders 
belde ik om de twee weken kort om kwart voor 

‘IK WAS DE ZESJESCULTUUR IN NEDERLAND ZAT’

De bedoeling is om een jaar in Amerika 
te blijven, maar het worden er vijf.
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